Allerzielen

God, deze dagen maken me stil.
Met weemoed denk ik terug
aan de velen
die mij dierbaar waren

en van wie ik afscheid heb moeten nemen.

Hun namen blijven gegrift
in mijn geheugen
en in mijn hart.

Maar ik mag verder kijken
en weten
dat alle leven
bij U zijn voltooiing vindt.

Geef vrede, Heer,
geef Uw vrede aan de doden.
Amen.
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Wij bidden voor de zielenrust van
hen die ons voorgingen in de dood,
gemerkt door het teken van het geloof.

Bijzonder gedenken wij hen van wie we in
verbondenheid met onze parochiegemeenschap
afscheid hebben genomen.

Dat zij mogen rusten in Gods vrede.

Allerzielen 2013 - Allerzielen 2014

2013

15 december Ida Heijnen - Michels

2014

21 januari
19 maart
21 april
13 juni

4 oktober

Paula Niessen

Christien Hoek - Cuypers
Wim Smetsers

Lia Rutten - Mans

Toos Puts - Rutten

85 jaar

90 jaar
96 jaar
83 jaar
82 jaar

87 jaar



